
Niet iedereen is geschikt om in een woongroep 

te gaan wonen. Daarom moet je, om als kern-

bewoner in aanmerking te komen, solliciteren. 

Jurjen schrijft een brief en mag op gesprek 

komen. Jurjen: “Ik zat in de afronding van mijn 

scheiding. Het is logisch dat er vragen waren 

over hoe ik in mijn rouwverwerkingsproces 

stond. Om als kernbewoner mee te draaien 

moet je genoeg energie hebben. Ze willen  

bij Timon weten wat jij denkt toe te kunnen 

voegen. Wat breng je mee?”

Tijdens het gesprek wordt Jurjen telkens 

enthousiaster. Kennismakingsgesprekken met 

de andere kernbewoners volgen en hij wordt 

opgenomen in de groep. Jurjen: “Ik was zo 

dankbaar dat ik werd toegelaten. Na de schei-

ding stond mijn leven op zijn fundamenten te 

trillen. Waar zou ik gaan wonen? En ik had  

vragen vanuit mijn geloof, zoals: Wil God nu 

nog wel met me verder? Ik zocht een warme 

omgeving – eigenlijk net zoals de meewoners – 

en ik kreeg wat ik zocht: een fantastisch huis 

voor mezelf én ik werd onderdeel van een  

prettige en gezellige groep mensen. Daar ben 

ik God ontzettend dankbaar voor. Ook ontdekte 

ik opnieuw dat God mij nooit veroordeelt maar 

enorm liefheeft en altijd met me verder wil!”

Goede buurman
“Ik ben een sociaal mens en kikker ervan op  

als er mensen om me heen zijn.” Jurjen geniet 

van de omgang met jongeren. Hij is zich ervan 

bewust dat ze allemaal een ‘rugtasje’ hebben. 

“Maar”, benadrukt hij, “ik hoef geen hulpverle-

ner te zijn. Het is goed om je dat te realiseren. 

Het komt bijvoorbeeld wel eens voor dat we 

ons zorgen maken over een meewoner. Of je 

merkt dat iemand de vorm van vrijheid in deze 

woongroep nog niet aankan. Op zo’n moment 

signaleren we dit als meewoners. En van de 

kernbewoners vraagt dan een driegesprek  

aan met de mentor en de desbetreffende mee-

woner. Ik hoef niet de rol van coach of  

hulpverlener te spelen. Dat is in de gewone 

maatschappij immers ook niet het geval. Het  

is mijn taak om een goede buurman te zijn!” 

Vrije tijd investeren 
door je leven te delen
Volgens Jurjen leven we in een samenleving 

waarin we erg op onszelf gericht zijn. Hij mist 

hierin vaak de bereidheid om het leven te delen, 

dat de ander een poosje met je mee mag lopen. 

Jurjen haalt een Bijbeltekst aan: “In 2 Kor. 5:15 

staat: ‘…opdat de levenden niet langer voor 

zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor 

de levenden is gestorven en is opgewekt’. Ik 

mag in mijn eigen omgeving laten zien wie ik 

ben en wat God voor mij betekent. Jongeren 

prikken dwars door je mooie praatjes heen. Het 

gaat er bij hen vooral om of ze er mogen zijn 

met hun emotionele behoeftes en pijn. Échte 

betrokkenheid betekent veel voor ze, er gaat 

kracht vanuit. Daarin mag je iets betekenen 

voor jongeren en heb je niet alleen wat te 

geven, maar zal je ervaren dat je ook veel mag 

ontvangen! Dan is alle (vrije) tijd die je hierin 

steekt geen opgave meer. Het is een levens-

houding geworden.

Wie mag er een poosje bij jou aanhaken?” 

Wat doe jij in je vrije tijd? Geef je op voor deze rubriek via info@cbmc.nl

JURJEN PROCEE  IN HET KORT 

Vader van  twee kinderen 

Woonplaats Houten

Werk Directeur en partner van Krb.communicatie in Houten

Gezocht: een goede buur…
 W O O N G R O E P  T I M O N  V O N D  E E N  N I E U W E  K E R N B E W O N E R

HET IS 2018 ALS JURJEN PROCEE EEN ADVERTENTIE OP 
FACEBOOK ZIET STAAN MET DE OPROEP: ‘WOONGROEP  
TIMON ZOEKT EEN NIEUWE KERNBEWONER’ ZIJN HART  

MAAKT EEN SPRONGETJE; DIT ZOU NET WAT VOOR HEM ZIJN.  
JURJEN LIGT IN SCHEIDING EN IS DRINGEND OP ZOEK NAAR 

WOONRUIMTE. MAAR, ZOUDEN ZE HEM ALS GESCHEIDEN MAN 
WEL TOELATEN? EN GOD DAN, WIL HIJ NOG MET HEM VERDER?

TEKST EN FOTO: RUTH DE JONG
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